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Vergeet New York, Florida en Californië: Oregon is waar je 
wilt zijn! Deze staat aan de Amerikaanse westkust heeft alles 
waar je blij van wordt: adembenemende natuur, heerlijk eten, 

goede wijnen en fijne spa’s. 
TEKST & FOTOGRAFIE HARMKE KRAAK

WONDERVOL 
OREGON



BOEKEN EN KOFFIE
De staat Oregon ligt aan de Amerikaanse 
noordwestkust, met Portland als meest 
bekende stad. De Willamette River verdeelt 
Portland in East en West. Ik slaap bij het hippe 
Moxy Hotel in Downtown in West. Portland 
is bekend om z’n heerlijke eten: vers en organic. 
Zo vind je om de hoek van het hotel een 
lunchroom met Japans comfortfood vol verse 
lokale ingrediënten, Tanaka geheten. Portland 
heeft ook Powell’s, de grootste boekwinkel van 
de VS met héél veel boeken, maar je kunt er ook 
leuke gadgets kopen en goede koffie drinken. 
Want ja, ook dat is iets waar Portland bekend 
om is: koffie! Het wemelt van de geweldige 
branderijen, zoals Stumptown en Coava. Wat 
Portland ook heel aantrekkelijk maakt, is de 
natuur. In Forest Park, een enorm bos aan de 
rand van de stad, loop ik over de Wildwood 
Trail. En hoe fijn is dan een spa-behandeling 
erna! Bij The Dragontree Spa laat ik me lekker 
vertroetelen met een voetenbad en full body 

massage. De rustgevende muziek die hier 
klinkt, blijkt van de Nederlandse pianist Joep 
Beving te zijn.

WEELDERIGE WIJNVALLEI
Op een halfuur van Portland ligt de 
uitgestrekte wijnvallei Willamette Valley. 
(Willámette rijmt op damn it.) Vooral de druif 
pinot noir doet het hier uitstekend. Ik bezoek 
wijngoed Ponzi, een state-of-the-art winery met 
hooggelegen terras. De vallei ligt er prachtig 
bij op deze zonnige dag en de pinot noirs van 
Ponzi zijn verrukkelijk! Een tweede adres is 
Amaterra Winery. In het restaurant van dit 
nieuwe wijngoed geniet ik van een cabernet 
sauvignon en zalige kaasjes. Het restaurant van 
Amaterra heeft Farm to Table als uitgangspunt. 
‘We nemen onze producten rechtstreeks van 
de boer af en produceren onze wijnen zo 
duurzaam mogelijk’, vertellen ze. Nog een 
favoriet van mij is wijngoed Árdíri. Vanuit 
de weelderige tuin heb je heel mooi uitzicht! 
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In natuurgebied Columbia 
River Gorge wemelt het van 
de watervallen 
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Je ziet in de verte de besneeuwde berg Mount 
Hood. Bijzonder zijn de ‘frozen wines’ van Árdíri. 
Volgens de kenners natuurlijk not done, maar wel 
lekker hip en funky. De frozen rosé oogt in elk 
geval perfect voor de foto. Als de zon ondergaat, 
branden bij Árdíri vuurkorven. 

ROMANTISCHE WATERVALLEN
Een romantische plek in de omgeving van 
Portland is Columbia River Gorge, een 
natuurgebied met ontelbaar veel watervallen. 
Sommige zijn vanaf de weg goed te zien, andere 
liggen verborgen. Ik ga mee met een fietstocht 
van Around Portland van Sarah en Edwin 
(aroundportlandtours.com). Leuk om te weten: 
dit tweetal organiseert ook donut-tours! De 
fietstocht start bij Crown Point, waar we met 
de minibus naartoe worden gebracht. Vanaf 
dit panoramapunt kijk je van bovenaf op de 
Columbia River, de rivier die de grens vormt 
tussen de staten Oregon en Washington. We 
hoeven alleen maar heuvel afwaarts te fietsen 
en stoppen bij Multnomah Falls, de hoogste en 
drukstbezochte waterval. Ook Wahkeena Falls is 
mooi. Wahkeena betekent dan ook ‘mooiste’ in 
de taal van de Native Americans. En we zien de 

romantische Bridal Veil Falls. De tocht eindigt 
bij Bridge of the Gods. Bij deze brug zit Brigham 
Fish Market. Native Americans verkopen hier 
verse zalm én je kunt er aanschuiven voor de 
lunch, wat we natuurlijk doen. 

SLAPEN IN HOOD RIVER
Van Portland vervolg ik mijn reis door Oregon 
naar Hood River. In dit charmante plaatsje 
overnacht ik bij het fraai gerenoveerde The 
Historic Hood River Hotel uit 1911. Het zit 
aan Oak Street, een prettige winkelstraat vol 
met verrassende boetiekjes en cafés. Mike’s 
Ice Cream vind je hier ook. Fenomenaal ijs! 
Als ik ben uitgeshopt bezoek ik Ferment, een 
bierbrouwerij in een futuristisch pand, waar 
je niet alleen bier, maar ook heerlijke cider en 
kombucha kunt drinken. Maar ik geniet vooral 
van de gezellige sfeer op het dakterras en van 
het uitzicht op wederom de Columbia River. 
Je kunt bij Ferment trouwens ook heerlijk eten. 
Pubfood! Ben je zoals ik eigenlijk meer van de 
wijn en heb je het budget ervoor … reserveer dan 
een proeverij bij Hiyu Wine Farm, een adres van 
topniveau (hiyuwinefarm.com). Wijnmaker Nate 
Ready zweert bij organic. Zijn bio-wijnen bloeien 

Volgens de kenners 
not done zo’n frozen rosé, 

maar wel lekker hip en funky

DOE MEE! DOE MEE! 

Eiken redden & pizza eten

Je verre reis en footprint compenseren? 

First Nature Tours - opgericht door natuur-

expert Kieron Wilde - zet in Oregon de toon 

met Regenerative Travel. Dat staat voor 

méér dan duurzaam toerisme; je helpt 

actief mee aan natuurbehoud. 

firstnaturetours.co
m
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5X
WONDEREN IN OREGON

1. Haystack Rock
Portland ligt op een uur rijden van 

badplaats Cannon Beach aan de Grote 

Oceaan. Hier vind je Haystack Rock, 

een hoge rots in zee in de vorm van een 

hooiberg.

2. Mount Hood
Deze imposante berg van bijna 3500 

meter hoog met eeuwige sneeuw op 

de top is in feite een vulkaan. Vanuit 

Portland is Mount Hood bij helder weer 

te zien. 

3. Smith Rock
Deze rotsformatie rijst als een soort 

kathedraal op uit de aarde. Smith Rock is 

een paradijs voor hikers, maar je kunt er 

ook alleen bewonderend naar kijken.

4. Painted Hills
Dit landschap met gele, rode, zwarte en 

gouden strepen lijkt wel geschilderd. De 

Painted Hills bestaan uit fossiele lagen 

die miljoenen jaren teruggaan in de tijd.

5. Crater Lake
Voor dit heldere korenblauwe 

kratermeer moet je in het zuiden van 

Oregon zijn. Met z’n bijna 600 meter 

diepte is Crater Lake het diepste meer 

van Amerika!

Meer weten? Kijk op traveloregon.com en 

travelportland.com
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op in combinatie met de verrukkelijke gerechten 
uit zijn seizoenkeuken. De kunstzinnige 
etiketten op de wijnflessen hebben een spiritueel 
tintje.

BADDEREN IN BRONWATER
Van Hood River ga ik naar La Grande, helemaal 
in Eastern Oregon, een rit van zo’n drie uur 
door heuvelachtig landschap. De wegen zijn 
goed en het tuft lekker door. In de middag 
bereik ik mijn logeeradres: The Lodge at Hot 
Lake Springs. Dit is een spa-hotel aan de oever 
van het meer. De eigenaar gaf dit historische 
hotel een make-over met behoud van de 
authentieke sfeer. Mijn suite heeft een fijn 
kingsize bed. Gasten hebben 24/7 toegang tot 
warme baden met natuurlijk bronwater langs 
de oever van Hot Lake. Het meer zelf is kokend 
heet en te warm om in te zwemmen. Wat ik óók 
doe in Eastern Oregon is … wildkamperen! Ik 
ga mee met een trip van Go Wild (gowild.com). 
Drie dagen lang verblijven we in de ongerepte 
wildernis van Eastern Oregon. Gelukkig zit er 
wel een luxe-randje aan. De koffers worden per 
muildier vervoerd, de tenten hebben stevige 
veldbedden en onze gidsen Dan en Kaleb 
nemen álle werk uit handen: ze zetten de tenten 

op, maken cocktails met Bourbon Whisky en 
koken de sterren van de hemel.

KUNST KIJKEN IN PORTLAND
En dan rijd ik van Eastern Oregon terug naar 
Portland. Ik maak een tussenstop bij het 
spiegelende gletsjermeer Mirror Lake. Het 
budgetvriendelijke hotel Lolo Pass in Portland, 
waar ik slaap, heeft een fantastische rooftopbar. 
Lolo Pass zit in de hippe wijk South East. 
Downtown Portland ligt in South West. Ik 
verken nog meer wijken van de stad, waaronder 
het Alberta Arts District in North East. Een 
leuke winkelstraat hier is NE Alberta Street. 
Boetiek Ecovibe bijvoorbeeld heeft kookboeken, 
serviesgoed en cadeautjes, alles eco maar in 
een mooi design, een combinatie waar ik van 
houd. Bij Alberta Street Gallery, eveneens in 
NE Alberta Street, showen diverse kunstenaars 
hun werk. Veronica uit Mexico is een van hen. 
Ze is moeder van twee zoontjes en doopte haar 
keramieklabel Maya. ‘Als ik een meisje had 
gekregen, had ze Maya geheten’, verklaart ze. En 
dan zit mijn Oregon-avontuur er bijna op. Wat 
ik op deze plek beschrijf is maar een tipje van 
de sluier, want er is zoveel te ontdekken in deze 
Amerikaanse staat. I’ ll be back!   

In de spa laat ik me 
vertroetelen met een voetenbad 

en full body massage
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